
OPRICHTING

Het gebeurde op 12 oktober 1920. Het jaar  
dat zanger Lou Bandy het nummer ‘We gaan 
naar Zandvoort’ opneemt. Weinig Oldenzalers 
gaan mee naar het strand, want in het  
Sint Jozefgebouw wordt Quick’20 opgericht. 

1920 
  

1929 

Geestelijk Adviseur bij elke 
R.K.-club en bij Quick’20 van 
1920 tot 2010 totaal 14, de 
eerste was G.J. Schoemaker 
(1920-1930) en de laatste  
Stef Hooijman (1988-2010).  
De geestelijk adviseur drukte 
tot plm. 1965 bij alle bestuurs-
vergaderingen zijn stempel  
op beleidszaken. Later schreef 
hij in de clubbladen met Kerst 
en Pasen en was priester in  
de jubileummissen.

45 leden bij 
oprichting

Kampioen Oostelijke 2e klasse RKF 1924 
Op de voorgrond: B. Oude Essink, F. Slager, 
gebroeders Ter Ellen.

G.J. Schoemaker
Geestelijk adviseur

Eén van de oudste foto’s bij Quick’20. ± 1924

1925
B. Koopman, J. Steenbeeke, J. Kothman, H. Postma, 
M. Bosch, B. Mensink, H. Ter Laak, H. Spit, 
G. van Harten, G. Koopman, A. Ankoné, H. Spit

Voorzittershamer RKSV Quick’20
1920-1940

Vlnr: W. ter Ellen, Telgenkamp, W. Brummelhuis, J. Kothman, 
Snijders, Van Benthem, Van Benthem, M. Bos, B. Mulder, 
Olde Bekke, W. Sessink, Veldhuis, Van Midden, H. Leuverink, 
Meester Slager, Op de bal : De kleine Frits Sessink

1920

 Oprichting RKSV Quick op dinsdag 12 oktober 1920 in Sint 
Josefgebouw. Bestuur bestaat uit Karel en Willem ter Ellen 
en Frans Horsthuis, met Willem ter Ellen als 1e voorzitter. 
Quick’20 bestaat 100 jaar op maandag 12 oktober 2020.

Frans Horsthuis Karel ter EllenWim ter Ellen

De oprichters
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